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De Pelgrim 
 
De Pelgrim is het inspirerende centrum van aandacht en ontmoeting, 
bemoediging en naastenliefde, zingeving en reflectie in de 
Bernardusparochie en de Immanuelparochie, met een positieve uitstraling 
naar de plaatselijke samenleving. In samenwerking met allerlei groepen en 
organisaties, stimuleert ‘De Pelgrim’ op veelvormige wijze de ontmoeting 
met en tussen mensen die op zoek zijn naar zingeving en geloofsverdieping 
en daagt ze uit tot nieuwe vormen van nabijheid en naastenliefde. Ze 
vormt een belangrijke broedplaats voor innoverend pastoraat en diaconaal 
handelen. 
 
Samenstelling programmaraad van ‘De Pelgrim’ 
Coördinator: Petra Mergaerts, pastoraal werker 
Leden: Tineke Steegmans, Tonnie van Bruinisse, Mario Winters,  
Bas Van Haeren en Coby Snijders. 
 
Contact 
depelgrim@bernardusparochie.nl 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten die ‘De Pelgrim’ organiseert, kunt u uw 
naam en mailadres doorgeven aan de Programmaraad via depelgrim@bernardusparochie.nl. 

In de loop van dit werkjaar zullen we bouwen aan de uitgave van een digitale nieuwsbrief die u 
via de mail kunt ontvangen. 
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Kalender  

4 september Oudenbosch Groeiplaats voor geloof 
13 september Oudenbosch Franciscusgroep ‘Aartsengelen’ 
15 september Zevenbergen Samen aan tafel 
23 september Oudenbosch  Bijeenkomst over iconen 
23 september Oudenbosch Begin Alpha-cursus 
25 september Oudenbosch Lezing door Marinus van den Berg 
26 september Oud Gastel Bijeenkomst ‘ In je uppie’ 
26 september Zevenbergen Leeskring ‘Jezus volgen’  
27 september Oudenbosch Begin Franciscusnoveen 
3 oktober Zevenbergen Ontmoetingsmiddag rond Maria 
3 oktober Zevenbergen Leeskring ‘Jezus volgen’  
6 oktober Oudenbosch KinderKaravaan-viering ‘Franciscus’ 
9 oktober Oudenbosch Ontmoetingsmiddag rond Maria 
9 oktober Oudenbosch Groeiplaats voor geloof 
11 oktober Oudenbosch Franciscusgroep ‘Maria Magdalena’ 
20 oktober Zevenbergen Samen aan tafel 
23 oktober Oudenbosch Film ‘Sorry we missed you’ 
24 oktober Zevenbergen Leeskring ‘Jezus volgen’  
28 oktober Oud Gastel Bijeenkomst rouwverwerking 
29 oktober Fijnaart  Bijeenkomst rouwverwerking 
31 oktober Zevenbergen Bijeenkomst rouwverwerking 
1 november Zevenbergen ‘De Poppenspeler van Warschau’ 
7 november Zevenbergen Leeskring ‘Jezus volgen’  
8 november Oudenbosch Franciscusgroep ‘Jona’ 
17 november Zevenbergen Samen aan tafel 
20 november Oudenbosch Groeiplaats voor geloof 
20 november Zevenbergen Film ‘Daens’ 
21 november Zevenbergen Leeskring ‘Jezus volgen’  
1 december Oudenbosch KinderKaravaan+ en – viering ‘Advent’ 
15 december Zevenbergen KinderKaravaan+ en – viering ‘Advent’ 
20 december Oudenbosch Franciscusgroep ‘Kerstverhalen’ 
24 december Oudenbosch KinderKaravaan-viering ‘Kerstmis’ 
19 januari Zevenbergen Samen aan tafel 
10 januari Oudenbosch Franciscusgroep ‘Aalmoezenier’ 
 
 

  



 

Leeskring: Jezus volgen – Henri Nouwen 
In de lezingen die postuum zijn opgenomen in dit boek, maakt Henri 
Nouwen duidelijk wat het voor hem betekent als je Jezus wilt volgen. Dat 
doet hij aan de hand van Bijbelpassages die soms overbekend zijn. Maar hij 
weet er een verrassende draai aan te geven. Het christendom verschijnt in 
al zijn radicaliteit, maar komt vooral aan het licht als een uitnodiging. 
 
Dit keer wordt de leeskring georganiseerd in Zevenbergen. Er worden in 
totaal 5 avonden georganiseerd rond het bovenvermelde boek, waarbij 
telkens wordt stilgestaan bij de inhoud van één hoofdstuk. Het is de 
bedoeling dat de deelnemers vooraf dat hoofdstuk hebben gelezen. Op de 
eerste avond beginnen we met een korte introductie over wie Henri 
Nouwen is en bespreken we de eerste 30 bladzijden van het boek. 
 
Data: donderdagavond 26 september, 3 oktober, 24 oktober, 7 november 
en 21 november. 
Plaats: Bartholomeushuis, markt 19a te Zevenbergen 
Tijdstip: 20.00-22.00u 
Begeleiding: door Tonnie van Bruinisse en pastor Petra Mergaerts 
Aanmelden vóór 15 september via depelgrim@bernardusparochie.nl  
De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom. 
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Geloofsgesprekken over ‘de vreugde van het evangelie’ – NIEUW! 
Vreugde in je hart  
Onze paus Franciscus schrijft in zijn publicatie ‘De 
Vreugde van het Evangelie’ dat de kerk van koers moet 
gaan veranderen. Terug naar wat Jezus voor ogen heeft: 
vanuit je hart werken aan een persoonlijke relatie met de 
Heer. Dat kan door de Vreugde te leren ervaren als het 
Woord, dat Jezus in de Evangeliën tot jou wil spreken, in 
je hart binnenkomt.  
 
Periodieke geloofsgesprekken  
Vanaf september/oktober worden daartoe periodieke geloofsgesprekken 
georganiseerd; bijvoorbeeld één keer per maand, gecoördineerd door een 
parochiaan, die daarvoor speciaal is opgeleid. In die gesprekken van ca. een 
uur en max. ca. 5-7 deelnemers, staan twee geloofsactiviteiten centraal. 
Ten eerste, bidden tot de H Geest om je hart ontvankelijk te maken voor 
het Woord van de Heer. En ten tweede, een geloofsgesprek, in 3 stappen, 
over een korte Evangelietekst.  
 
Reacties  
In het voorjaar hebben drie parochianen uit de Immanuel- en de 
Bernardusparochie aan de opleiding tot coördinator deelgenomen. In de 
evaluatie van de opleiding kwamen uitspraken naar voren zoals: Voor het 
eerst beseft dat God door het Woord tot mij persoonlijk spreekt. Een 
verrijkende ervaring om zo met je hart met een Evangelietekst bezig te 
kunnen zijn. Nog nooit op deze manier een Bijbeltekst ervaren. 
 
Meer informatie  
Heb je belangstelling voor periodieke geloofsgesprekken over de Vreugde 
van het Evangelie en wil je meer informatie daarover? Stuur dan een mail 
aan:  
voor de Immanuel parochie:  
Adje van Geel, via coordinator@immanuelparochie.eu   
voor de Bernardus parochie:  
Elly Augustijn: ejmaugustijn@home.nl   
of Sophie Dictus: dictussophie@gmail.com 
Voor algemene vragen en informatie: pastoraalassistent@outlook.com   
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Aan tafel en onder tafel. Over verbinden en kwijtraken 
Marinus van den Berg 
In goede en minder goede tijden zitten we vaak aan tafel. Aan tafel kunnen 
we ons verbonden voelen, kunnen we ons verbinden, maar kunnen we ons 
ook alleen en verlaten voelen. 
Tijdens deze avond willen we stilstaat bij de vraag wat 
verbindingen bevordert en wat verbindingen verstoort. 
Marinus van den Berg zal daartoe een aanzet geven en 
met de aanwezigen stilstaan bij ervaringen die we 
opdoen. We hopen dat te doen in een sfeer van 
veiligheid en openheid. Ook wie niet wat wil zeggen 
maar wel wil komen luisteren is welkom.  
  
Datum: woensdag 25 september 
Tijdstip: 19.30 uur - 21.30 uur,  
                met aansluitend de mogelijkheid om na te praten.  
Locatie: Basiliek in Oudenbosch 
Aanmelden via depelgrim@bernardusparochie.nl  
Er is een maximum van 50 deelnemers, dus meldt u tijdig aan. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

 
 
In je uppie – Kom erbij! 
Sedert 2023 vinden er onder leiding van sociaal werkster Lia 
Lambregts en pastor Petra regelmatig Up-gesprekken plaats 
in het Pluspunt te Oud Gastel. Aan de hand van een gedicht 
en open vragen komen belangrijke onderwerpen die ertoe 
doen als je ouder wordt ter sprake. Het zijn geen ‘zware’ gesprekken, men 
heeft het er gewoon eens over met elkaar. Een luisterend oor aan tafel kan 
herkenning, inspiratie en steun bieden. In de Week tegen eenzaamheid 
wordt een extra Up-gesprek georganiseerd, met als thema: ‘Kom erbij!’ 
Eenieder is daarbij van harte welkom. 
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Datum: donderdag 26 september 2024 
Tijdstip: 14.00-16.00 uur 
Locatie: Pluspunt, Veerkensweg 71a te Oud Gastel 
Meer informatie en aanmelden via Chantal Klatten, tel. 0165-511 082, 
chantal.klatten@surplus.nl Maar, spontaan langskomen mag ook. 
Er is koffie en iets lekkers. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
 

Samen aan tafel 
Elke 3e of 4e zondag van de maand vindt er van 12.00 uur tot en met 13.30 
uur een gezamenlijke lunch plaats in het Bartholomeüshuis te 
Zevenbergen. Zo wordt een stukje eenzaamheid op zondag verdreven en 
gebouwd aan verbondenheid. Iedereen is van harte welkom om aan deze 
lunch deel te nemen, ook als men geen kerkganger is. Men dient zich 
uiterlijk op woensdag voorafgaand aan de lunch aan te melden.  
Hebt u interesse? Kent u mensen in uw omgeving voor wie zo’n lunch een 
opkikker kan zijn? Breng dan dit initiatief onder hun aandacht of neem ze 
een keer mee als de drempel voor hen te hoog is om alleen te komen. Wel 
altijd vooraf aanmelden met hoeveel mensen u komt.  
 
Data: 15 september, 20 oktober, 17 november, 19 januari 
Locatie: centrale hal van het Bartholomeushuis te Zevenbergen, Markt 19a.  
Aanmelden: via pkmidden@immanuel-parochie.eu of tel. 0168 323 567 
(maandag t/m vrijdag tussen 09.30-11.30 uur). 
De deelname is gratis, maar een vrije gift is altijd welkom.    

 
 
Ontmoetingsmiddagen rond Maria 
Ook al kan het geloof op een laag pitje 
staan, Maria blijft toch altijd een 
bijzondere plaats innemen in het hart van 
velen. Wie steekt er niet graag een kaarsje 
bij haar op, ook op vakantie, in een kapel 
of kerk onderweg. En bidt u daar dan een 
weesgegroetje bij? Waar komt dat gebed 
eigenlijk vandaan? Welke plaats heeft 
Maria in uw leven? Graag wil pastor Petra 
in beide parochies daar met u verder op 
ingaan.  
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Zevenbergen 
Datum: donderdag 3 oktober 
Tijdstip: 13.30 uur - 16.00 uur 
Locatie: Bartholomeüshuis, Markt 19a in Zevenbergen 
Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu of via papieren 
uitnodiging achterin de verschillende kerken 
 
Oudenbosch 
Datum: woensdag 9 oktober 
Tijdstip: 13.45 uur - 16.00 uur 
Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang ‘Pelgrim 2’) 
Aanmelden via pastoraalwerker@bernardusparochie.nl of papieren 
uitnodiging achterin de verschillende kerken 

 

 

Bijeenkomsten Rouwverwerking 
Oud Gastel 
Datum: maandag 28 oktober 
Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur 
Locatie: pastorie, Korte Dreef 4 in Oud Gastel 
Aanmelden via oudgastel@bernardusparochie.nl 
 
Fijnaart 
Datum: dinsdag 29 oktober 
Tijdstip: 10.00 uur - 11.30 uur 
Locatie: Jacobushof, Molenstraat 26 in Fijnaart 
Aanmelden via akannekens@ziggo.nl 
 
Zevenbergen 
Datum: donderdag 31 oktober 
Tijdstip: 13.30 uur - 15.00 uur 
Locatie: Bartholomeüshuis, Markt 19a in Zevenbergen 
Aanmelden via coordinator@immanuel-parochie.eu 
 
Oudenbosch 
Datum: aan het einde van het jaar; de datum is bij het verschijnen van deze 
flyer nog niet bekend. 
Voor meer informatie: pastoraalassistent@outlook.com  
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Over de geschiedenis en betekenis van iconen, 
in het bijzonder van Maria-iconen  
In het kader van de Halderbergse Cultuurmaand hebben de 
Bibliotheek, de werkgroep icoon schilderen en 
programmaraad De Pelgrim de handen ineen geslagen om 
samen een middag te organiseren rond de betekenis en 
symboliek van iconen. Daarbij wordt in het bijzonder 
ingezoomd op Maria iconen. Petra Mergaerts, coördinator van 
programmaraad De Pelgrim en als pastor verbonden aan de H. 
Bernardusparochie, zal hierbij een inleiding verzorgen aan de 
hand van allerlei beeldmateriaal. Er zullen ook verschillende 
Maria-iconen van de Iconenschildergroep uit Oudenbosch te 
bewonderen zijn. De bibliotheek stelt een mooie collectie van 
literatuur samen, die zowel ingekeken als geleend mag 
worden. Daarnaast zal er ruimte zijn voor verbinding en ontmoeting.  
 
Datum: maandag 23 september 2024 
Tijdstip: 13.30-16.30 uur 
Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang ‘Pelgrim 2’) 
Reserveren/aanmelden via www.bibliotheekwb.nl of via 
depelgrim@bernardusparochie.nl  
Deelname is gratis; max. 50 deelnemers. 

 
 
800 jaar Zonnelied van Sint Franciscus - noveen 

Dit jaar is het 800 jaar geleden dat Sint Franciscus het 
Zonnelied schreef. Deze lofzang op heel de schepping is 
al eeuwenlang van grote waarde voor ieder die zich 
begaan voelt met de schepping.  
Vanuit de woorden die Franciscus ons aanreikt, staan 
we tijdens meditatieve vieringen negen dagen achter 
elkaar stil bij het wonder van ons leven en van de 
schepping, en bij onze mogelijkheden om zorgzaam 
met de wereld en elkaar om te gaan. Een mooie manier 

om toe te leven naar de feestdag van Sint Franciscus op 4 oktober. Tijdens 
de Kinderkaravaanviering op zondag 5 oktober zullen we aan die feestdag 
extra aandacht geven. Aan de uitvoering van deze noveen werken naast 
het pastoraal team ook medewerkers van ’t Stoofje en de Franciscusgroep 
mee.   
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27 september tot en met 4 oktober: 19.00 uur - 19.30 uur  
Locatie: Pauluskapel onder de Basiliek in Oudenbosch 
5 oktober: om 11.00 uur Kinderkaravaanviering in de basiliek (zie achterin 
deze flyer) 
 
 

De poppenspeler van Warschau 
Een muzikale vertelvoorstelling over moed en overlevingskunst 
In het kader van 80 jaar bevrijding 
van WOII hebben we het Trio 
Wilde Eend bereid gevonden om 
naar Zevenbergen te komen voor 
een heel indrukwekkende 
voorstelling. 
 
Valt er ooit iets te leren van een 
oorlog? Hoe blijf je overeind als je 
er middenin zit? Welke keuzes kun 
je dan nog maken?  
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeert de Joodse tiener Mika 
Hernsteyn te overleven in het getto van Warschau. In een oude jas van opa 
vindt hij enkele handpoppen en ontdekt hij zijn verborgen talent. Met zijn 
poppenspel biedt Mika niet alleen plezier en afleiding, maar ook troost en 
hoop.  
 
Deze aangrijpende voorstelling gaat over levens die zich verweven, bezien 
vanuit het perspectief van vriend én vijand. Ontroerende Oost Europese 
melodieën en liedjes geven de vertelling nog meer kleur. Dit grotendeels 
waargebeurde verhaal is gebaseerd op de gelijknamige roman van Eva 
Weaver. 
 
Datum: vrijdag 1 november 
Vanaf de  leeftijd van 10 jaar en ouder  
Tijdstip: 20.00 uur - 22.00 uur 
Locatie: Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23 in Zevenbergen 
Kostprijs: € 16,50 
Tickets via https://theaterdeschuur.nl/voorstellingen/de-poppenspeler-
van-warschau/ of ter plaatse te koop. 
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Filmavonden  
Dit najaar worden er wederom op twee verschillende locaties twee 
verschillende films vertoond, ditmaal rond het thema sociale 
rechtvaardigheid in het heden en verleden.  
 
Sorry we missed you (2019)  
We mopperen allemaal weleens op pakketbezorgers. Ze 
parkeren hun  busje soms op onhandige plekken, ‘vallen je 
lastig’ om een pakketje voor de buren aan te nemen of 
noteren dat je niet thuis bent, terwijl jij toch echt gretig bij 
de deur staat te wachten op je nieuwste aankoop. 
Ongetwijfeld zullen er ook, net als in ieder ander beroep, 
mensen tussen zitten die hun werk echt niet naar behoren 
vervullen, maar na het zien van deze indrukwekkende film 
krijg je voor deze koeriers en hun extreme werkdruk veel 
meer begrip.   
 
Datum: woensdag 23 oktober  
Tijdstip: 20.15 uur - 22.30 uur   
Locatie: Markland College, Pagnevaart 7 in Oudenbosch 
Kostprijs: € 7,- en € 6,- voor Fanfare pashouders en voor wie zich vooraf bij 
ons aanmeldt. 
Aanmelden vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl  
 
 
Daens (1998)  
Daens is een ontroerende en aangrijpende film over het 
leven van een priester in de negentiende eeuw en zijn 
verbeten strijd tegen de kerk en de burgerij om het 
ellendige lot van duizenden uitgebuite textielarbeiders te 
verbeteren. In zijn strijd tegen het onrecht en de 
onmenselijke arbeid botst hij op de gevestigde orde die 
Daens liever kwijt dan rijk is...  
 
Datum: woensdag 20 november  
Tijdstip: 20.00 uur - 22.15 uur 
Locatie: Theater De Schuur, Kerkstraat 23 in Zevenbergen 
Kostprijs: € 7,50 
Aanmelden vooraf via depelgrim@bernardusparochie.nl   
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Vast aanbod 

Alpha bijeenkomsten 
Heb je vragen over de zin van je leven? Wil je over je geloof 
met andere zoekende mensen praten en elkaar stimuleren? 
Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriendschappelijke 
sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan, je vragen 
en beleving te delen en vooral ook om naar elkaar te luisteren. Deelname is 
gratis. 
 
Organisatie 
In elke bijeenkomst staat een Alpha vraag centraal. Die vragen gaan over 
de kern van ons geloof en staan in het Alpha werkboekje, dat de 
deelnemers ontvangen.  
Voorbeelden van die vragen zijn: Wie is Jezus voor jou? Hoe kun je 
geloven? Bidden: waarom en hoe? De Bijbel lezen: waarom en hoe?  
De bijeenkomsten beginnen met het praten over het dagelijkse leven met 
elkaar. Daarna kijken we naar een video over de Alpha vraag die dan op het 
programma staat. In een gespreksgroep gaan we in op hoe we zélf tegen 
die vraag aankijken. Het gaat dan om het delen van jouw eigen 
geloofsbeleving en -vragen, en niet om ‘boekenkennis’. Er wordt dus niet 
over het geloof gediscussieerd.  
 
Ervaringen van deelnemers 
De afgelopen jaren hebben ruim 80 mensen deelgenomen aan Alpha-
cursussen in beide parochies. Die evalueerden de cursus met gemiddeld een 
8 en waren in het bijzonder te spreken over de sfeer en over de 
groepsgesprekken. De deelnemers gaven aan vooral de geloofsgesprekken 
waardevol te vinden en zich meer betrokken te voelen bij hun 
geloofsgemeenschap.  
 
Bernardusparochie 
Data: 23 en 30 september; 7, 14, en 28 oktober; en 4, 11, 18 november 
Tijdstip: 19.30 uur - 21.15 uur 
Op zaterdag 2 november van 09.45 uur tot 14.00 uur zijn er twee 
aansluitende bijeenkomsten. 
Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang ‘Pelgrim 2’) 
Aanmelden: Elly Augustijn, ejmaugustijn@home.nl 
Frans van den Bosch, pastoraalassistent@outlook.com 
Deelname is gratis; zie ook:  www.bernardusparochie.nl  
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Immanuelparochie 
Bij voldoende belangstelling wordt ook vanuit de Immanuelparochie een 
Alpha aangeboden.  
Locatie: Bartholomeüshuis, Markt 19A in Zevenbergen 
Voor meer informatie: coordinator@immanuel-parochie.eu en de 
parochiewebsite www.immanuel-parochie.eu 
 
 

Franciscusgroep 
De Franciscusgroep is een groep mensen die vrijwel elke maand bijeen-
komt om zich te verdiepen rond een bepaald thema. Iedereen kan zich 
aansluiten bij deze bezinningsmomenten, die steeds verlopen in een 
gezellige, ontspannen sfeer. Dit keer staan bijzondere figuren in de Bijbel 
centraal.  
 
Aartsengelen 
Om meer zicht te krijgen op deze figuren lezen we samen 
met Frank van Gerven een paar stukken uit het vrij 
onbekende Bijbelboek Tobit.  
Vrijdag 13 september om 19.30 uur 
 

Jona 
Tijdens deze bijeenkomst verdiepen we ons in de figuur en het Bijbelboek 
Jona (ja, die van de walvis). We kijken ook hoe het thema van 'drie dagen in 
de buik van de vis' in de kunsten wordt verbeeld. 
Vrijdag 11 oktober om 14.30 uur    
 
Maria Magdalena 
Op deze bijeenkomst staat de figuur van Maria Magdalena centraal. Wie 
was zij en welke rol speelde deze bijzondere vrouw in het leven van Jezus? 
Vrijdag 8 november om 14.30 uur   
 
Kerstverhalen 
Dichtbij het hoogfeest van Kerstmis komen we tezamen om naar een paar 
mooie kerstverhalen te luisteren en ons met een hapje en drankje voor te 
bereiden op het kerstfeest. Vrijdag 20 december om 14.30 uur 
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Een aalmoezenier aan het woord 
Iemand die werkzaam is in het bijzonder pastoraat komt ons vertellen over 
haar/zijn werk in een penitentiaire inrichting of bij de krijgsmacht. 
Vrijdag 10 januari 2025 om 14.30 uur (nog onder voorbehoud) 
 
 
Ook als U nog nooit bij een bijeenkomst van de Franciscusgroep bent 
geweest bent, bent U van harte welkom. 
 
Locatie: Cuyperszaal onder de Basiliek (ingang via het Doelpad/Sint-
Annaplein); de deur gaat om 14.00 uur resp. 19.00 open. 
Vrije toegang, koffie en thee zijn gratis. 
 
 

Oecumenisch middaggebed 
Het middaggebed is een wekelijks bezinningsmoment om even stil te staan 
bij de vraag wat ons bezig houdt en wie dat mogelijk maakt. Het wordt 
verzorgd door medewerkers en beroepskrachten van de Protestantse 
Gemeente Oudenbosch en de parochie van Heilige Bernardus van 
Clairveaux. De actieve betrokkenheid tijdens de vieringen wordt door de 
aanwezigen als aantrekkelijk ervaren.  
 
Datum: elke woensdag 
Tijdstip: om 12.00 uur 
Duur: +/- 20 min. 
Locatie: Basiliek Oudenbosch 
Aanmelden: vrije toegang zonder aanmelding 
Informatie: pastoraalassistent@outlook.com  
 
 
 
 
 
  

mailto:pastoraalassistent@outlook.com


 

Voor jonge gezinnen 

Kinderkaravaan+  

& Groeiplaats voor geloof 
De KinderKaravaan-vieringen zijn 
eucharistievieringen op zondag 
met speciale aandacht voor jonge gezinnen. In deze vieringen laten we op 
een laagdrempelige manier jong en oud kennis maken met het katholiek 
geloof. 

Daarnaast is er de KinderKaravaan+. Voorafgaand aan de KinderKaravaan-

viering komen we in de bijzondere periodes van het kerkelijk jaar met de 
kinderen samen om op een creatieve manier aan de slag te gaan met het 
thema van de viering en de periode. Ouders kunnen op de achtergrond 
meedoen onder het genot van een kopje koffie of thee.  
Tijdens de woensdagbijeenkomsten van de Groeiplaats voor Geloof gaan 
we aan de hand van een thema creatief aan de slag en ligt de focus op 
dienstbaar zijn aan de ander. Beginnen doen we met samen eten (soep en 
boterhammen). 

 
Groeiplaats voor Geloof 
Datum: woensdag 4 september 
Thema: De Schepping 
Tijdstip: 12.30 uur starten we met een lunch; later aansluiten kan ook! 
Locatie: Hellemonszaal onder de Basiliek in Oudenbosch 
Deelname is GRATIS. 
 
KinderKaravaan-viering 
Datum: zondag 6 oktober 
Thema: Sint Franciscus – Wereld Dierendag  
Tijdstip: 11.00 uur de KinderKaravaan-viering met dieren- & knuffelzegen! 
Locatie: Basiliek in Oudenbosch 

 
Groeiplaats voor Geloof 
Datum: woensdag 9 oktober 
Thema: Wereldmissiemaand – MISSIO for KIDS 
Tijdstip: 12.30 uur starten we met een lunch; later aansluiten kan ook! 
Locatie: Hellemonszaal onder de Basiliek in Oudenbosch 
Deelname is GRATIS.  



 

Groeiplaats voor Geloof 
Datum: woensdag 20 november 
Thema: Een bijzondere man – Sint Nicolaas 
Tijdstip: 12.30 uur starten we met een lunch; later aansluiten kan ook! 
Locatie: Hellemonszaal onder de Basiliek in Oudenbosch 
Deelname is GRATIS. 
 

KinderKaravaan+ 

Datum: zondag 1 december 
Thema: start van de Advent 
Tijdstip: 9.45 uur - 10.45 uur, met om 11.00 uur de KinderKaravaan-viering 
Locatie: Hellemonszaal onder de Basiliek in Oudenbosch 
Toegang: gratis 
 

KinderKaravaan+ 

Datum: zondag 15 december 
Thema: 3de Zondag van de Advent 
Tijdstip: 9.45 uur - 10.45 uur, met om 11.00 uur de KinderKaravaan-viering 
Locatie: Bartholomeushuis naast de H. Bartholomeuskerk in Zevenbergen 
Toegang: gratis 
 
KinderKaravaan-viering 
Datum: dinsdag 24 december 
Thema: Kerstmis 
Tijdstip: 19.00 uur de KinderKaravaan-viering 
Locatie: Basiliek in Oudenbosch 
 

Info: projectmedewerker@bernardusparochie.nl 
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